
 

Geachte medebewoner(s),  
Wij hopen dat u allemaal – de omstandigheden in aanmerking genomen – de 
paasdagen goed bent doorgekomen. Premier Rutte heeft ons dinsdag 21 april 
onder meer verteld dat het helaas nog even gaat duren, ons ‘huisarrest’. 
Daarom is hier weer een nieuwe editie van de BinnenblijverT.  

Dit nummer is een ‘Special’, een speciale editie met aandacht voor twee 
onderwerpen: de Tweede Wereldoorlog – een periode waaraan velen van u 
ongetwijfeld persoonlijke herinneringen hebben – en de viering van Koningsdag 
c.q. Koninginnedag. Hartelijk dank aan onze medebewoners Theo van 
Kouteren, voor zijn foto en toelichting, en Lex Drieduite en Wim Heistek, die 
beiden zo vriendelijk waren over deze onderwerpen iets aan het papier toe te 
vertrouwen. Hieronder leest u hun verhaal.  

Aardappelschillen en Zweeds wittebrood 
Hoe lang duurt het om het eten van bloembollen, aardappelschillen, 
suikerbieten en voedsel uit de gaarkeuken in de oorlog te vergeten? Ik werd in 
1938 geboren op de Beukelsweg 23b in Rotterdam‐West. Mijn broer Joop in 
1940, toen de oorlog al was begonnen. Op welk moment besefte ik dat er 
oorlog was? Ik denk in 1943, toen mijn vader iedere dag werkte aan het 
grondwerk voor het Kralingse Bos. Of dat we bij luchtalarm schuilden in de kast 
onder de trap. En nog duidelijker in 1944, toen mijn vader in de razzia van 10 
en 11 november met 50.000 andere Rotterdammers werd ‘opgehaald’ om als 
dwangarbeider uiteindelijk in Braunschweig te gaan werken. 

Mijn moeder stond er toen in één klap alleen voor en het belangrijkste 
probleem was voedsel. Dat betekende dagwerk, waarbij wij bij buren en 
andere kennissen werden ondergebracht. Het huis werd leger en leger: kleding, 
beddengoed, bestek, servies, en ga zo maar door, allemaal om te ruilen tegen 
eten. En dat lukte meestal, na lange tochten met een kinderwagen, samen met 
een vriendin. En in het laatste stadium dus de bloembollen, aardappelschillen, 
suikerbieten en soms de gaarkeuken. 

Af en toe gingen wij naar de bewaarschool in de Burgemeester Meineszlaan of 
de lagere school in de Rauwenhoffstraat. Het was een bar slechte winter en ik 
herinner me nog de diverse (vieze) zalfjes die ergens vandaan kwamen voor de 



behandeling van wintertenen en ‐voeten. Uiteraard was onze moeder bezorgd 
over hoe het met onze vader ging; berichten kwamen er nauwelijks, maar 
werden natuurlijk als een teken van leven beschouwd. 

De bevrijding naderde en dat werd ons 
thuis en door de buren en de mensen op 
straat uitgelegd. De euforie over het 
Zweedse wittebrood, waarvan we ineens 
te veel aten met alle gevolgen van dien. 
En mondjesmaat het ‘ouderwetse’ en 
‘nieuwerwetse’ eten en snoep: de 
kaakjes van Jamin, het ijs van de ijsboer 

in de Buitenhofstraat, later de eerste patat. Maar eerst was er vlak na de 
bevrijding feest, veel feest. En er liep muziek over de Beukelsweg, vlak bij ons 
huis; dat hadden we nog nooit gezien. Op de foto die ik ontdekte in het 
Oorlogsmuseum zag ik mezelf: rechts vooraan. Heel bijzonder. 
Lex Drieduite 

Van Koninginnedag tot Koningsdag 
De meeste bewoners van de Binnenhoftoren zullen meer herinneringen aan 
Koninginnedag hebben dan aan Koningsdag. Logisch, Koningsdag wordt pas 
gevierd sinds 2014, terwijl Koninginnedag een traditie had van een kleine 120 
jaar. Niet alleen ik, maar een flink aantal medebewoners maakte drie 
koninginnen en een koning mee en beleefde de daarbij behorende feestdag 
dan ook op verschillende manieren.  
 
Koningin Wilhelmina regeerde van 1898 tot 1948 en Koninginnedag werd 
gevierd op 31 augustus. Hoewel de koningin en haar familie zelf nooit aanwezig 

waren, werd in het land de dag met veel 
enthousiasme gevierd. Uit de naoorlogse 
jaren herinner ik me de vele uitbundig 
versierde straten waar van alles werd 
georganiseerd. Van gezamenlijk zingen voor 
het stadhuis tot verkleedpartijen, van een 
defilé van versierde fietsen tot allerhande 

spelletjes als zaklopen en eierlopen. In de avond gevolgd door een 
lampionoptocht voor de jeugd en zang en dans voor de ouderen.  
 
Toen koningin Juliana in 1948 de troon besteeg, werd het feest verplaatst naar 
30 april. In haar regeerperiode werd op die dag het bekende defilé op Paleis 
Soestdijk gehouden. Een lange stoet mensen uit het gehele land trok voorbij 



aan de koninklijke familie op het bordes. Toen vanaf midden jaren vijftig de 
televisie meer en meer zijn intrede deed, werd het defilé zelfs een echte 
kijkcijferhit. Een aantal uitverkorenen mocht een geschenk aanbieden, vaak 
bloemen maar ook allerlei vormen van vaderlandse huisvlijt. Door de jaren 
heen werd het aantal versierde straten en vlagvertoon weliswaar minder, maar 
voor de jeugd bleven de traditionele spelletjes bestaan, dus kon er nog steeds 
worden gekoekhapt of zakgelopen. 
 
Bij haar aantreden in 1980 koos 
koningin Beatrix ervoor om 30 april 
aan te houden als Koninginnedag. Wel 
koos zij voor een andere invulling. 
Samen met haar familie bezocht zij 
een of meer plaatsen, waar de 
bevolking zich kon presenteren met 
speciale vieringen, lokale 
specialiteiten, demonstraties van sport en zang en toch ook oud‐Hollandse 
spelen. In deze periode deed zich ook een nieuw fenomeen voor dat tot op de 
dag van vandaag bij veel gelegenheden te zien is: de rommelmarkt.  
 
In 2015 werd gestart met een Koningsdag nieuwe stijl, waarbij koning Willem‐
Alexander slechts één plaats bezoekt. Niet zozeer het verenigingsleven staat 
centraal, maar ook de gemeente krijgt de mogelijkheid zich op een centrale 
plek te presenteren voor Nederland. 
Wim Heistek 

Reddende engel 
Op de foto de sigarettenkoker van de schoonvader van onze 
medebewoner Theo van Kouteren. Zijn toelichting: “Je ziet 
een roestige plek met daarin een deuk. Daar is een kogel op 
afgeketst toen mijn schoonvader op de Grebbeberg vocht 
tegen de Duitsers in mei 1940. Die koker redde zijn leven en 
hij heeft hem altijd bewaard. Alleen zijn kleinzoon, onze 
zoon, mocht hem erven.” 

 
Reacties, eigen verhalen? 
Heeft u zelf ook herinneringen die u zou willen delen of wilt u reageren op 
bovenstaande verhalen? Laat het ons weten. Wie weet, misschien kunnen we 
dan nóg een special maken. Stuur uw reactie naar onze secretaris 
pauline.montijn@gmail.com of doe deze in de bus van de bewonerscommissie 
in de hal. Alvast onze dank! 



Boekentip 
Recent werd in het AD uitgebreid aandacht besteed aan het boek 
‘Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam’ door Michael Barzilaij. Cocky 
was zijn oma en zij zat in het verzet. Volgens het AD is het een 
spraakmakend boek dat leest als een thriller. Het is o.a. te koop bij Il 
Regalo di Raika in ‘ons’ winkelcentrum. Prijs: € 20. 

Tv‐tips 

Maandag 27/4: 10.05‐11.45 op NPO 1:  
Hoogtepunten Koningsdag 2014‐2019. Helaas dit jaar geen 
landelijke viering van Koningsdag, maar met deze selectie van 
hoogtepunten van de afgelopen zes Koningsdagen komen we 
misschien toch een beetje in de stemming. 
 

Maandag 27/4: 19.00‐20.00 op NPO1: Verslag Koningsdag 2020. Nu de 
traditionele Koningsdag is afgelast gaat Winfried Baijens op onderzoek uit. Hij 
vertrekt in alle vroegte uit Groningen voor een roadtrip door elf van de twaalf 
provincies.  

Smultip 
Een feestelijk gebakje op Koningsdag en u hoeft er de deur niet voor uit. Bakker 
Van de Vrande bezorgt het bij u thuis. Bel en bestel: 010‐4200430. 

Corona‐richtlijnen 
Voor de goede orde herhalen we nog even de belangrijkste regels: 
‐ bewaar 1,5 meter afstand van elkaar 
‐ blijf zoveel mogelijk thuis; ga alleen naar buiten als het echt nodig is 
‐ blijf zeker thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of  
  koorts; als één gezinslid koorts heeft, blijven alle gezinsleden thuis 
‐ mijd sociaal contact, grote gezelschappen en openbaar vervoer 
‐ vermijd lichamelijk contact in algemene zin, zoals handen schudden 
  en zoenen 
‐ was regelmatig de handen, hoest of nies in de binnenkant van uw elleboog 
‐ gebruik papieren zakdoekjes. 

Ondanks alle restricties wensen wij u weer goede dagen toe. We moeten 
helaas nog ‘even’ doorbijten; wederom veel sterkte! 
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