VAN KOOPGOOT TOT KABOUTER BUTTPLUG...

Volle bak was het, vrijdagmiddag 29 november tijdens Happy Hour! ledereen
heeft enorm genoten van Herco Kruik en zijn Rotterdamse bijnamen. Het
waren er eigenlijk te veel om op te noemen, maar Herco kon er in die drie
kwartier toch heel wat kwijt. Behalve de bijnamen strooide hij ook met een
keur aan leuke weetjes en achtergrondinformatie, dus we zijn weer heel wat
wijzer. Tijdens de quiz bleek echter dat we nog lang niet alles weten! Toch
kwamen er drie winnaars uit de bus: Barbara, Wim en Marie-José hielden er
een leuke Rotterdamse prijs aan over. Na afloop kon ieder die dat wilde bij
Herco terecht voor zaken als een Rotterdamse scheurkalender, de bekende
Rotterdamse Natte T-doek of —in stijl met het seizoen — Rotterdamse
kerstkaarten met de tekst ‘U allen de ballen’. Kortom, een bijzonder geslaagd
optreden dat naadloos overging in een gezellig tweede deel van Happy Hour
waarbij er weer ouderwets kon worden bijgepraat.



