
 

 

SOMEWHERE OVER THE RAINBOW…           

…en nog veel meer bekende en minder bekende songs 

passeerden de revue tijdens de nostalgische filmavond 

op woensdag 16 oktober. Verder bracht een journaal 

uit 1950 ons weer even terug naar die tijd en zagen we 

in een filmpje van de RET beelden van Rotterdam van 

enkele decennia geleden. Een feest der herkenning. Na 

de pauze zagen we naast het geplande materiaal ook 

nog onverwacht een stukje uit ‘the Great American 

Songbook’ over de geschiedenis van Amerikaanse 

muziek. Dat smaakte naar meer, dus wordt mogelijk 

nog vervolgd!  

Op 13 november is de volgende nostalgische filmavond. 

Zet ‘m alvast in de agenda!  


