TERUG IN DE TUD MET FREDDY

We waren met een wat kleinere club dan we gewend
zijn op de nostalgische filmavond, maar dat mocht de
pret niet drukken! Het was weer gezellig, op
woensdagavond 19 juni. Ditmaal geen selectie van
verschillende filmpjes, maar één hoofdfilm: Freddy, die
Gitarre und das Meer, wederom uit de collectie van Jan
en Ria Saarloos. Een film uit 1959 in zwart/wit. Maar de
stem van Freddy klonk als een klok; de meeste
aanwezigen vonden dat hij wel iets meer had mogen
zingen in de film. Na nog een gezellige nazit met enkele
bezoekers, zat de avond er weer op.

Volgende maand is er natuurlijk weer een film: op
woensdag 10 juli is het zover. Dan gaan we Singin’ in
the rain zien, een echte ‘gouwe ouwe’. Graag tot dan!



