
      

OP REIS DOOR HET VERLEDEN           

Woensdagavond 24 april namen Jan & Ria Saarloos ons 

weer op vakkundige wijze mee op een tocht door het 

verleden. Journaalbeelden uit 1948 vormden de start, 

met daarin onder meer Fanny Blankers‐Koen en een 

poezententoonstelling met commentaar waar   

iedereen ongetwijfeld het zijne (of hare) van dacht     

En natuurlijk was er muziek: het Deep River Quartet, 

Frans Bauer, Heintje Davids, Jim Reeves en vele 

anderen lieten zich horen. Naast Betty Boop en Tom & 

Jerry ook fraaie beelden van de opbouw van Rotterdam 

na WO II en een Saarloos‐productie uit 1967 waarin het 

vaardig besturen (of niet) van een auto centraal stond. 

Het moge duidelijk zijn: op deze reis was weer genoeg 

te beleven.  

De volgende nostalgische filmavond – de laatste voor 

de zomerstop – is op woensdag 22 mei. Kom ook eens 

kijken. U bent van harte welkom! 


