EEN SWINGENDE START

Na het Polygoonjournaal van 1964, dat swingend
begon met een optreden van The Beatles in Nederland,
opende Gerhard Wendland het muzikale deel van de
filmavond met zijn welbekende Tanze mit mir in den
Morgen. Daarna volgden vele artiesten, onder wie The
Three Jacksons en Willeke Alberti, afgewisseld met o.a.
Laurel & Hardy en Donald Duck. Tom & Jerry maakten
het elkaar moeilijk op het groene laken van het biljart.
Ook enkele maritieme opnames, waaronder een
Saarloos-productie, passeerden de revue. Al met al
lieten Jan & Ria Saarloos de filmliethebbers weer
genieten van een goedgevulde avond. De volgende
nostalgische filmavond is op woensdag 24 april. Kom
ook eens kijken. U bent van harte welkom!



