
   

FILMAVOND MET TRAKTATIES           

Op de eerste filmavond van het herfst/winterseizoen, 

woensdagavond 4 september, was er wat lekkers bij de 

koffie en in de pauze werden de aanwezigen verrast 

met lekkere snacks. Want Ria was jarig en zij trakteer‐

de! Daarnaast werden Jan en Ria voor aanvang van de 

avond nog even in het zonnetje gezet door Jan Waard, 

met een cadeautje en een woord van dank namens de 

bewonerscommissie en alle filmliefhebbers. Want 

samen zorgen zij er toch iedere maand maar weer voor 

dat we naar mooie historische beelden kunnen kijken. 

Het filmprogramma ging van start met een journaal uit 

1949 over o.a. de wederopbouw na de oorlog, gevolgd 

door veel muziek en beelden van een cruise met het 

MS Rotterdam. Helaas werkte voor de pauze de 

techniek niet mee, maar in het tweede deel van de 

avond was er gelukkig geen vuiltje meer aan de lucht.  

 

Op 16 oktober is de volgende nostalgische filmavond. 

Zet ‘m alvast in de agenda!  


