
 

     

            

SCHUIF MAAR AAN …… 
…en dein maar mee! Dat zongen de Vlaerdingse Maatjes uit volle borst op 

vrijdag 27 september tijdens de viering van Burendag die wij combineerden 

met Happy Hour. En dat was ook wat er gebeurde: er werd flink aangeschoven 

en meegedeind én meegezongen. De stemming zat er al snel goed in! Net als 

vorig jaar werden we weer getrakteerd op sfeervolle zeemansliederen, 

sommige bekend en andere wat minder bekend. Onder het genot van een 

lekker drankje en hapje konden alle aanwezige bewoners – het was weer 

redelijk volle bak – genieten van dit gezellige shantykoor. Een mooie invulling 

van Burendag, die officieel op zaterdag 28 september losbarst in Nederland. De 

Vlaerdingse Maatjes gaan als het aan ons ligt een blijvertje worden!  


