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Van de voorzitter

Beste medebewoners, voor u ligt alweer BHT Nieuwsbrief 15. De tijd vliegt, zelfs in
coronatijden. Menigeen in ons complex zal blij zijn dat de hittegolf van afgelopen maand
voorbij is. Met temperaturen in huis van 30+, dagen achtereen, is dat geen pretje, en de
meesten van ons hebben geen airco. Misschien toch het overwegen waard, zeker nu we
weten dat door de klimaatverandering de kans groot is dat dit soort hittegolven vaker gaat
plaatsvinden. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over dit onderwerp. Maar ondanks
die hitte heeft de Ommoordse kunstenaar Rik van der Neut zijn muurschildering op ons
gebouw volbracht, misschien wel dankzij dat mooie weer, want regen en een muur-
schildering maken gaan niet samen. Hieronder wordt uit de doeken gedaan wat al die
figuurtjes betekenen.

Ondanks dat we geen activiteiten kunnen organiseren, blijft uw bewonerscommissie haar
best doen om op enigerlei wijze in contact met u te blijven. Daarom hebben we besloten
om, naast deze periodiek verschijnende nieuwsbrief, ook weer met de BinnenblijverT aan de
slag te gaan, met name Roelien Emmelot is de grote initiator hiervan. We zijn blij dat zij lid
geworden is van de bewonerscommissie. Hieronder leest u hier meer over. En binnenkort
zult u meer vernemen over de jaarlijkse burendag die dit jaar plaatsvindt in het weekend van
25 september. Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Wil Fux, voorzitter bewonerscommissie

De herfst in met de BinnenblijverT

Omdat afstand houden nog steeds het devies is én omdat
we nu op de drempel staan van de maanden waarin we
van nature al wat meer binnen zijn, hebben we besloten
om — na twee maanden zomerstop — de BinnenblijverT
weer in het leven te roepen. Als teken van leven in deze
vreemde tijd. U heeft ons in juli laten weten dat u dit
initiatief bijzonder waardeerde en eigenlijk is de situatie
ten opzichte van toen nog niet heel erg veranderd. Er kan
iets meer, maar nog niet heel veel. Wel willen we u vragen ons te helpen de BinnenblijverT
te vullen. U komt vast ook wel eens iets tegen, in een tijdschrift of online, waarvan u denkt:
leuke tip of leuk initiatief. Heel fijn als u dat met ons wilt delen, want u zult begrijpen dat
het een behoorlijke klus is om steeds weer leuke en gevarieerde onderwerpen te vinden.
Roelien Emmelot, onze redacteur, is dan ook blij met alle hulp die ze van u krijgt. Graag een
berichtje aan roelien.emmelot@gmail.com of in de bus in de hal als u denkt iets geschikts te
hebben. De BinnenblijverT zal niet op vaste momenten verschijnen, maar wordt afgewisseld
met onze andere berichtgeving, zoals ons reguliere BHT-Nieuws waarvan u nu een editie
leest. Op deze manier hopen we als bewonerscommissie toch het contact met u te houden.




Hulp bij hittegolven

Wat was het warm begin augustus. En wat kan anderhalve week dan lang duren. Omdat zo
langzamerhand wel duidelijk is dat we vaker met periodes van extreme warmte zullen
worden geconfronteerd, is de aanschaf van airco geen gekke gedachte. Een van onze
medebewoners denkt hier serieus over. Omdat sommigen van u in de loop der tijd al airco
hebben laten aanleggen, is zijn — en onze — vraag: wie van u heeft hiermee ervaring en wil
deze ervaring met ons delen? Zoals: wat is een goed bedrijf, soort/kwaliteit/prijs airco,
aanleg, knelpunten, etc. Misschien kunnen we — als er meer belangstelling is — gezamenlijk
een bedrijf benaderen. Als u ons daarbij kunt en wilt helpen, laat dit dan even weten aan
onze secretaris: pauline.montijn@gmail.com of via een briefje in de bus in de hal.
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De vijf huidige leden van de bewonerscommissie (BC) worden alweer
geruime tijd op het gebied van communicatie ondersteund door
Roelien Emmelot, de echtgenote van BC-lid Jan Waard. Zij schrijft
vrijwel alle teksten voor de nieuwsbrieven en de BinnenblijverT. Ook
alle andere berichten, zoals de aankondigingen en verslagen in de
liften en op het mededelingenbord en de berichten die u af en toe in

de bus of in de mail ontvangt, zijn van haar hand. Om deze
waardevolle bijdrage te formaliseren heeft de bewonerscommissie Roelien onlangs verzocht
toe te treden tot de commissie en zij heeft daarin toegestemd. Uiteraard zal dit volgend jaar
tijdens de bewonersvergadering — die dan hopelijk wel doorgang kan vinden — aan de orde
komen als onderdeel van de (her)verkiezing van BC-leden.

Deur parkeergarage

De deur naar parkeerdek 1, die geruime tijd defect was, is op woensdag 2 september
eindelijk gerepareerd. Tijdens de reparatie bleek dat de schade aan de deur waarschijnlijk is
ontstaan doordat de deur wordt opengeduwd, waardoor deze wordt geforceerd. Daarom
ons verzoek: gebruik altijd uw sleutel om de deur te openen en wacht vervolgens rustig tot
de deur helemaal open is. Ga niet ‘helpen’ door zelf de deur verder open te duwen. En vanaf
het parkeerdek: gebruik de knop en wacht ook dan tot de deur helemaal open is.

Van ‘kaal’ naar een verhaal.....

Hoe vaak bent u al niet langs de linkermuur van ons pand gelopen op weg naar het
winkelcentrum of de metro? En hoe vaak is die ‘lijst’ u opgevallen, dat omkaderde stuk met
niets erin? Een paar keer misschien en daarna zie je het niet meer. Op een gegeven moment
liep Rik van der Neut langs die lijst en hij dacht: hier moet ik wat mee. Rik van der Neut
(artiestennaam Riq Etig) beschildert juist dat soort plekken om door een creatieve invulling
ervan extra dynamiek te geven aan een buurt of omgeving.

Samen lukt het

Rik kwam online in contact met ons commissielid Jos Sens en zo is de bal gaan rollen. Door
Riks inspanning en die van Pauline Montijn, onze secretaris, is de financiering rondgekomen.
Het was erg verheugend dat zowel de gemeente Rotterdam en het Centrum Beeldende
Kunst als onze verhuurder SOR wilden helpen om dit mogelijk te maken.

Bundel verhalen
Rik wilde de beschildering een compilatie laten zijn van verhalen van mensen uit de buurt,




zowel willekeurige mensen in Ommoord als bewoners van onze toren. Hij had dat nog nooit
eerder zo gedaan en ziet deze aanpak dan ook als een volgende stap in zijn ontwikkeling als
kunstenaar. Op basis van de gesprekken die hij had met een aantal mensen maakte hij twee
ontwerpen waarvan de bewonerscommissie er een heeft gekozen. En die prijkt nu op onze
muur! De verhalen zijn uiteraard zeer uiteenlopend en dat ziet u terug in het kunstwerk. Een
overzicht van wat u ziet, van links naar rechts:

- In het omkaderde stuk helemaal links ziet u drie hoofden — die staan voor de diversiteit
van Ommoord — en de zon. Het witte licht van de zon vertegenwoordigde voor een van
de mensen die Rik sprak het licht van God.

- Daarnaast twee tekeningen boven elkaar: twee potjes babyvoeding. Rik sprak twee
vriendinnen bij kinderboerderij de Blijde Wei die vertelden over hun ritueel: telkens als
ze elkaar ontmoeten eten ze babyvoeding, gewoon omdat ze het lekker vinden.

- Naast de twee potjes ziet u een boomstam, gebaseerd op het verhaal van een meisje van
vijf dat graag steentjes en schelpjes verzamelt wanneer ze buiten speelt. En die begraaft
ze dan als een soort schat, in de buurt van boomstammen.

- De auto rechts daarvan is een brandweerauto met daarin een man met een fototoestel.
Deze tekening is gebaseerd op het verhaal van een brandweerman die tijdens de eerste
autoloze zondag op pad moest om een jongetje onder het ijs van de Rotte vandaan te
halen. Terwijl hij met loeiende sirene over de President Wilsonweg reed, stonden
bewoners van een bejaardentehuis in de buurt boos met hun wandelstok te zwaaien,
want: autoloze zondag. Deze brandweerman is ook een enthousiast amateurfotograaf,
vandaar de combinatie met het fototoestel in deze tekening.

- De grote figuur op het groene vlak staat voor God (het goede) die als het ware zijn armen
uitspreidt om de figuur daarnaast, een duiveltje (het kwade) tegen te houden. Rik sprak
iemand die regelmatig op het muurtje bij het winkelcentrum zit en dan veel met het
evangelie bezig is. En met de zon, zoals verbeeld in het eerstgenoemde kader.

- Het vierkante kistje onder het duiveltje is een schatkistje dat weer teruggrijpt op het
verhaal van het meisje dat haar ‘schatten’ begraaft.

- Rechts van het duiveltje zijn de Witte Bollen verbeeld, met vlammen, omdat ze al enkele
keren in brand zijn gestoken. Rik heeft hierover gesproken met Peter Buisman, die de
Witte Bollen heeft geadopteerd.

- Naast de Witte Bollen een afbeelding van de metro, op basis van het verhaal van
bewoners van de toren die het heel fijn vinden dat ze de metro kunnen pakken om zo de
diversiteit die Rotterdam te bieden heeft, te kunnen opzoeken.



- Op de metro een vogel, een kraai. Een bewoner vertelde dat die in de wijk veel
voorkomen. (Had natuurlijk ook zomaar een duif of een meeuw kunnen zijn.....)

- Helemaal rechts ten slotte een soort peilstok met de cijfers 6.60. Zo ver beneden NAP
wonen wij hier in Ommoord. Het is een van de laagste punten van Nederland.

Video

Rik heeft de verhalen van de bewoners die hij sprak opgenomen. Nu het kunstwerk gereed
is, gaat hij een videocompilatie maken van deze verhalen, zodat de gedachte achter de
afzonderlijke beelden nog duidelijker wordt.
Wanneer de video klaar is, zullen we u dit uiteraard
melden met een link ernaartoe.

Inmiddels heeft Open Rotterdam al een video
gemaakt met daarin een kort gesprek met Rik
terwijl hij de muurschildering maakt. Deze staat op
YouTube: https://youtu.be/EVaFV9D9wp8.

Leuk om eens te bekijken.

Naam en onthulling

G =2 De naam van Riks kunstwerk wordt op een later
moment bekendgemaakt Het is de bedoellng dat het kunstwerk tijdens een kleine
plechtigheid wordt ‘overgedragen’ aan de wijk. Rik wil daarbij de mensen uitnodigen die
hebben bijgedragen, zowel financieel als met hun verhaal. Uiteraard is iedereen van harte
welkom. Zodra datum en tijd bekend zijn, laten we u dat weten.

In de prijzen....
De oplossing van de puzzel in editie nr. 14 van BHT-Nieuws was: Desiderius Erasmus. Koos
Maat kan letterlijk het glas heffen, want hij won de fles wijn. Van harte gefeliciteerd!

Boekenenthousiast

We hebben Ria Klein bereid gevonden de boekenkast in de recreatieruimte op de 3° etage
onder haar hoede te nemen. Ria zal regelmatig de boekenkast even doorlopen en ordenen
waar nodig. En af en toe zal ze uw aandacht vestigen op een of meer boeken die er op dat
moment te vinden zijn. Onze dank aan Ria dat ze dit wil doen!

U weet het: in onze boekenkast vindt u voor elk wat wils. Mocht u verlegen zitten om een
boek, neem daar dan eens een kijkje; u kunt met uw eigen huissleutel de recreatieruimte in.
En heeft u boeken die u kwijt wilt, [aat ze dan daar achter. ledereen blij! Ook legpuzzels en
dvd’s kunt u daar halen en brengen. Leg nieuw materiaal s.v.p. even apart neer, bijvoorbeeld
op een van de tafels, zodat Ria weet wat nieuwe aanvoer is. Wilt u meer dan tien stuks
tegelijk achterlaten, neem dan eerst even contact op met Ria: hariklein@ziggo.nl. Dank en
veel leesplezier!

Contact met de commissie

Wij horen graag van u! Wilt u de bewonerscommissie iets melden, vragen of heeft u
suggesties, doe dan een briefje in de brievenbus van de bewonerscommissie in de hal of
stuur een e-mail naar secretaris Pauline Montijn: pauline.montijn@gmail.com.




