VERKOOPT U OOK KLOKKEN?

Er was weer veel te zien op woensdag 12 februari
tijdens de nostalgische filmavond: muziek, een journaal
uit 1954, Tom & Jerry aan het strand (zover is het hier
nog niet...) en oude reclamefilmpjes van Heineken en
Philips. Ook konden de aanwezigen genieten van een
sketch met André van Duin en Jon van Eerd: de
klokkenwinkel. De absurde dialoog (“Waarom zit er
geen koekoek in deze klok? Koekoeken zitten altijd in
andermans klok.”) was goed voor veel lachsalvo’s. Al
met al hadden Jan en Ria Saarloos weer een mooie
compilatie voor ons gemaakt. Na afloop werd er onder
het genot van een drankje nog gezellig nagepraat.

Zet de volgende avond alvast in uw agenda: 11 maart!



