
    

BLIJ MET DE NIEUWE TV……           

Tijdens de nostalgische filmavond op woensdag 

15 januari konden we voor het eerst genieten van onze 

nieuwe grote tv. Eind vorig jaar heeft de SOR de door 

ons ingediende ‘huurderswens’ ingewilligd en het 

resultaat staat nu te pronken in onze recreatieruimte. 

We zijn er blij mee! Blij zijn we ook met onze 

huismeester Sander, die speciaal twee tafeltjes heeft 

gemaakt om de tv op de goede hoogte te krijgen.  

Elk detail van het fraaie programma dat Jan en Ria 

Saarloos voor ons hadden samengesteld konden we 

dus nu goed zien. Van Rita Reys en John Denver tot 

Tom & Jerry en het Polygoon journaal uit 1953, niets 

ontsnapte meer aan onze aandacht.  

Bovendien erg leuk dat er een flinke opkomst was, dat 

maakte het extra gezellig. We kijken alweer uit naar de 

volgende filmavond: op woensdag 12 februari is het 

weer zover!  


