
 

Beste medebewoner(s),  
We zitten alweer in de tweede helft van februari. Sneeuw en vorst liggen 
achter ons (voor nu in ieder geval). We zullen nu wel snel voorbodes van de 
lente gaan zien; we zijn eraan toe met z’n allen. De lockdown duurt nog tot en 
met 2 maart. Hopelijk mag daarna in Nederland de deur weer op een kier en 
dan geleidelijk wat verder open….. Tot het zover is, moeten we ons nog even 
op andere manieren vermaken. De inhoud van deze nieuwe BinnenblijverT kan 
daar wellicht bij helpen. Veel leesplezier en houd goede moed!  

Ra, ra…. 
In de vorige BinnenblijverT zag u deze foto en de vraag 
was of u wist waar dit was, wie dit was en wie de maker 
was. Het was de schoorsteen van het voormalig 
roofdierenverblijf in Diergaarde Blijdorp met daarop 
Orpheus, zanger en dichter uit de Griekse mythologie. 
Maker van het beeld was architect Sybold van 
Ravesteyn, die ook de diergaarde heeft ontworpen. 
Dank voor uw reacties; u vindt ze op onze site: 
https://bht010.nl/ra‐ra‐zuil‐met‐beeld/ . Heeft u 
problemen om de site te bezoeken, laat het dan even 

weten via een briefje in de bus in de hal of een mail aan 
roelien.emmelot@gmail.com.  

Dit is de nieuwe foto. De vraag is: 
herkent u deze plek in Rotterdam 
en kunt u er iets over vertellen? 
Heeft u er herinneringen aan? Uw 
reactie graag naar 
roelien.emmelot@gmail.com of in 
de bus in de hal. Zie onze website 
voor een grotere foto: 
https://bht010.nl/ra‐ra/ . 

 

Oplossing puzzel voor lekkerbekken  
Dank voor uw inzendingen voor deze laatste puzzel van Ria Schuijff. De 



oplossing was als volgt:  
1: Brugge ‐ 2: agave ‐ 3: mosterd ‐ 4: parisienneboor ‐ 5: Johannes van Dam –  
6: kommaliewant – 7: everzwijn – 8: Frankrijk – 9: Franc Roddam –  
10: humkessoep – 11: pescotariër – 12: Parkheuvel – 13: Amaretti – 14: 
tomatensap – 15: cappuccino – 16: cannelloni. Het woord dat we zochten was: 
garnalencocktail. Marion Drieduite is de gelukkige winnaar van de fles wijn. 
Proficiat en proost! 

Plaatsnaam‐puzzel  
We kregen van Riet van den Berg onderstaande puzzel 
die ze had bewaard en die al heel wat jaartjes oud is, 
maar nog steeds prima meekan. Het draait bij deze 
puzzel allemaal om het raden van plaatsnamen. Voor 
de winnaar is er een toepasselijke prijs. Uw oplossing 

met de 29 plaatsnamen graag uiterlijk 15 maart a.s. in de bus in de hal of naar 
pauline.montijn@gmail.com. Heeft u ze niet allemaal, stuur toch in; je weet 
maar nooit….. 

(Voorbeeld: Meer suiker in de plas  Zoetermeer.) 
1: Koud stadsdeel. 2: Boom en heg. 3: Laatste mop. 4: Beesten.  
5: Twee mensen strijden om de eer. 6: Zij is door de zon gekoesterd.  
7: Prikkende versiering. 8: Zij verbinden de wielen.  
9: Om uit je hoofd te trekken. 10: Onzacht en omgekeerd dal.  
11: Gronings bos voor monniken. 12: M m m m. 13: Ondeskundig dorp.  
14: Mooi riviertje. 15: Hoofddeksel. 16: Bejaard lichaamsdeel.  
17: Versleten pantalon. 18: Hakwerktuigen. 19: Woonwijk voor knaagdieren. 
20: Laatste rustplaats voor briefbestellers. 21: De straatkoopman. 22: Stekel. 
23: Heuvels trio. 24: Deze plaats is vuil‐vies. 25: Bejaarde plaats.  
26: Als gids dienen. 27: Niet thuis zijn. 28: Vallei vol ijverige mensen.  
29: Een reine plaats. 
 

Mooie aanwinst voor onze huisbibliotheek  
We waren al een tijd op zoek naar extra kastruimte 
voor onze huisbibliotheek in de recreatieruimte. Een 
oproep in onze nieuwsbrief en op de website leverde 
helaas niets op en onder de huidige omstandigheden 
was een bezoek aan de kringloopwinkel ook geen 
optie. Daarom hebben we twee Billykasten 
aangeschaft bij een – u ongetwijfeld bekende – 
Scandinavische leverancier. De kasten zijn door 
Pauline en Eric Montijn in elkaar gezet. Daarna heeft  



huismeester Sander ze aan de muur bevestigd en op dinsdag 16 februari 
hebben Ria Klein en Pauline Montijn ze in gebruik genomen. Terwijl zij hiermee 
bezig waren, kwam een dochter van een vertrekkende medebewoonster 
vragen of zij plaats voor en interesse in mooie boeken hadden. Ja!!! Graag zelfs. 
Met tassen vol kwam zij terug. 

We kunnen nu wel zeggen dat wij in de twee nieuwe kasten (bij binnenkomst 
rechts om de hoek) een prima variatie aan boeken hebben. Voor ieder wat wils. 
In de bestaande houten boekenkast staan ook nog enkele boeken, maar 
daarnaast vindt u daar ook tijdschriften, dvd’s, puzzels, spelletjes en kook‐ en 
reisboeken.  

            

Wij nodigen u dan ook van harte uit om te komen kijken en een boek of iets 
anders mee te nemen. Heeft u zelf nog mooie boeken, puzzels of tijdschriften 
waar u afstand van wilt doen, dan kunt u deze op de tafel bij het raam leggen. 
U doet een medebewoner er weer plezier mee. De spelregels om iets mee te 
nemen zijn heel eenvoudig. U neemt een boek of iets anders mee en brengt 
het na lezing of gebruik weer terug. (Hou wel rekening met de huidige 
coronaregels: 1 persoon tegelijk naar binnen in onze recreatieruimte.) Veel 
(lees)plezier! Heeft u tips, vragen of ideeën, neem dan even contact op met 
Ria Klein: boele1951@gmail.com. 

Boeken uit andere hoeken 
Nu we het toch over boeken hebben: als u een boek zoekt dat onze fraaie 
huisbibliotheek niet heeft en u gaat het kopen, denk dan – zeker in deze 
moeilijke tijd – ook eens aan de kleinere lokale boekhandels. Boekhandel Snoek 
bijvoorbeeld (https://www.boekhandelsnoek.nl/; Meent 126, tel. 010‐
4139666;) of boekhandel Amesz (https://www.amesz‐boekhandel.nl/ ;   



Voorschoterlaan 15a, tel. 010‐4123638). Zij kunnen onze klandizie goed 
gebruiken. Twee tips van Lex Drieduite: Kiosk in de stad van Jacques Beljaars en 
Thomas Rouw (over 1,5 eeuw kioskgeschiedenis in Rotterdam) en Hij ging als 
een ander mens de Pijp uit (over de Rotterdamse ‘Bierhandel’ de Pijp, met 
herinneringen van gasten en favoriete menuschotels). 

Uitgebreid! 
Het zit erop in de Binnenhoftoren: de 
Goedgemutste Breicampagne is beëindigd. 
Hoewel de actie verlengd werd tot 22 maart, is 
in onze toren de oorspronkelijke einddatum 
aangehouden, begin februari. Er deden vier 
dames mee, van wie drie in de toren, en zij 
hebben flink hun best gedaan, aldus 
contactpersoon Marion Drieduite (foto). Er 
werden 107 mutsjes gebreid voor het goede 
doel: Willy Zwart breide er 25, Gerrie 
Brandenburg 9 en Marion zelf 12. De 

schoonzus van Marion, die niet in de toren woont, deed ook mee en breide er 
maar liefst 61. De mutsjes worden binnenkort opgehaald en na 22 maart zal de 
uiteindelijke score bekend worden van deze landelijke actie, die ook gesteund 
wordt door SOR. Een deel van de opbrengst is bestemd voor het Nationaal 
Ouderenfonds. 

Sterke verhalen  
Het Nederlands Fotomuseum heeft de tentoonstelling Sterke Verhalen online 
gezet: https://www.nederlandsfotomuseum.nl/tentoonstelling/bekijk‐het‐
nederlands‐fotomuseum‐thuis‐sterke‐verhalen/, een mix van historische en 
eigentijdse fotografie. Van het verhaal van de amateurfotograaf die 22 miljoen 
gulden beschikbaar stelde voor de oprichting van een nationaal fotomuseum 
tot de aftrap door Jayne Mansfield van de wedstrijd Sparta‐DOS op het Kasteel 
in 1957 (haarfijn beschreven door Jules Deelder). En nog veel meer!  

Contact 
Ideeën, vragen, suggesties – we horen ze graag. Ook als u moeite heeft om 
onze website te openen of iets op de site te vinden, aarzel dan niet aan de bel 
te trekken. Doe een briefje in de bus in de hal of mail naar 
pauline.montijn@gmail.com of roelien.emmelot@gmail.com.  
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