
 

 

 

 

Beste medebewoners, 

 

Na het overlijden van mijn vrouw Hannie op 10 september 

jl. ontvingen wij van zeer veel medebewoners blijken van 

medeleven in de vorm van kaarten, brieven, mailtjes, 

enz. Ook waren velen van u bij de uitvaartplechtigheid 

aanwezig. 

U toonde met zovelen uw medeleven dat het ons 

onmogelijk is om iedereen hiervoor persoonlijk te 

bedanken.  

 

Juist in deze voor ons zo moeilijke tijd werden uw blijken 

van belangstelling zeer op prijs gesteld en mede namens 

mijn gezin wil ik eenieder hiervoor hartelijk dankzeggen. 

 

Met een hartelijke groet, 

Wim Heistek 

 
 

 

 

 

 

 


