In Memoriam

Jan Saarloos

Op maandag 13 oktober jl. is onze medebewoner Jan Saarloos overleden.
Veel bewoners kennen Jan van de (nostalgische) filmavonden die hij en
zijn vrouw Ria maandelijks organiseerden. Heel wat avonden hebben we
genoten van de mooie programma’s die Jan en Ria hadden samengesteld.

Jan was niet alleen graag in de weer met films en alles wat daarbij hoorde,
hij was ook een groot muziekliefhebber en had zichzelf geleerd orgel te
spelen. En hij was enorm handig. Zo maakte hij een jaar of vier geleden
met de hulp van Ria een prachtige, niet van echt te onderscheiden
jukebox van allerhande losse onderdelen, waaronder een koektrommel.
Die jukebox speelde op verschillende momenten al een belangrijke rol in
onze recreatieruimte.

Jan stond altijd klaar om te helpen en had het grootste geduld om het dan
ook voor elkaar te krijgen. Hij beschikte over een enorme voorraad
‘spulletjes’ die altijd nog eens van pas konden komen.

Maar bovenal was Jan een prettig mens, heel relaxt en altijd in voor een
gezellig praatje met een lekker portje.

We zullen Jan enorm missen en we wensen Ria en allen die hem lief
waren heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
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